
 

Terugblik Profi Pendi on tour: KidsTok! 
 

Alles wat we binnen ons samenwerkingsverband en het onderwijs doen, doen we voor kinderen én 

gaat over kinderen. Voor hen zijn we er! Daarom hebben zij een cruciale stem bij het ontwikkelen van 

ons nieuwe ondersteuningsplan. Tijdens de tweedaagse KidsTok praatten ongeveer 150 leerlingen 

mee over wat zij belangrijk vinden. 

 

Op 21 en 22 september 2023 bezochten medewerkers van Profi Pendi een afvaardiging van 

basisscholen in onze regio. Op 15 scholen gingen ze op een luchtige manier in gesprek met een 

groepje van 5 tot 15 leerlingen. De jonge deelnemers varieerden in leeftijd en achtergrond, maar hun 

enthousiasme was een gemeenschappelijke factor. En mooie input voor ons ondersteuningsplan? Die 

hebben we zeker!  

 

Even het ijs breken 
Het is voor sommige kinderen best een beetje spannend dat er opeens vreemde mensen voor hen 

staan die van alles van hen willen weten. En waarom zijn die mensen eigenlijk op de school? Als de 

gespreksleiders zich voorstellen, uitleggen waarom ze er zijn én er gezonde snacks op tafel komen, 

komen de meeste kinderen echter al snel los. Ze stellen zichzelf voor, noemen hun namen en hun 

groep voordat ze aan de eerste opdracht beginnen. 

 

De gespreksleiders hebben allerlei kaartjes op tafel gelegd. "Op deze kaartjes staan allemaal woorden 

die iets te maken hebben met school,” legt gespreksleider Nadia uit. “Jullie mogen er allemaal eentje 

kiezen en vertellen waarom je dit thema belangrijk vindt." Tijdens de verschillende KidsTok-sessies 

worden bijna alle thema’s wel een of meerdere keren gekozen. De ervaringen en wensen zijn bij 

sommige thema’s gelijk, maar soms zijn er ook grote verschillen tussen scholen en kinderen.  

 

 



 

Persoonlijke ervaringen en wensen 
Zo vertellen kinderen op de ene school dat het met veiligheid helemaal goed zit: “Er zijn pleinwachten 

en er is een apart deel van het schoolplan om te voetballen.” Op een andere school vertelt een leerling 

verlegen dat ze zich helemaal niet veilig voelt, omdat er veel gepest wordt. Daarop wordt het even stil 

en volgt een gesprek over wat de school nog meer kan doen bij pesten.  

 

Ook over schooltijden hebben kinderen andere wensen. Een meisje vertelt dat ze erg blij is met het 

continurooster op haar school: “Omdat wij geen vrije middag hebben op woensdag kunnen we door 

het jaar heen meer studiedagen krijgen, dit vind ik erg fijn.” In een andere groep zegt een jongen juist 

dat hij een vrije woensdagmiddag prettig zou vinden. 

 

Duidelijke afspraken en extra hulp 
Er zijn ook thema’s waar veel dezelfde reacties op komen. Kinderen benoemen hoe fijn het is als er op 

school duidelijke afspraken en regels zijn. Of extra hulp als een kind dyslexie of ADHD heeft. “Het is 

belangrijk dat als je iets extra’s nodig hebt, bijvoorbeeld een ander boek of extra uitleg, je dat krijgt.” 

 

Is er voldoende uitdaging voor kinderen die dat nodig hebben en genoeg hulp voor de kinderen die 

ondersteuning nodig hebben? De antwoorden op deze vraag zijn wisselend. Op de ene school is er een 

juf die kinderen meeneemt die extra ondersteuning nodig hebben. Op een andere school is er 

bijvoorbeeld een plusklas voor taal en rekenen, maar dat die er maar één keer per week is vinden ze 

niet genoeg.  

 

De kinderen hebben ook een goede tip: “Goede namen voor extra aanbod zijn echt belangrijk. Want 

als je verrijking krijgt, wil dat niet zeggen dat je slimmer bent dan iemand die wat extra hulp nodig 

heeft, toch?" 

 

“Als je in een rolstoel zit wil je ook naar een normale school kunnen.” 
 

Eens of niet eens? 
Na de gesprekjes vragen de gespreksleiders de kinderen om te gaan staan. “We zijn benieuwd wat 

jullie van de stellingen vinden. Ben je het ermee eens? Dan ga je naar het groene vel toe. Ben je het er 

niet mee eens? Dan ga je naar het rode vel toe. Zit je er een beetje tussenin, dan ga je halverwege 

staan.” De kinderen staan zichtbaar in de startblokken: tijd om te bewegen! 

 



 

Bij de stelling ‘Alle kinderen horen evenveel aandacht te krijgen 

van de juf of meester’ zijn de meningen best verdeeld. De 

meeste kinderen zijn het wel met deze stelling eens, maar 

geven ook aan dat klasgenootjes die iets meer aandacht nodig 

hebben die hulp moeten krijgen. Op de stelling ‘Als je extra hulp 

krijgt is dat fijner in een aparte kamer dan in de klas’ geeft het 

merendeel van de kinderen aan het hier wel mee eens te zijn. 

“Het is dan net iets rustiger waardoor je je beter kunt 

concentreren.” 

 

Op de stelling ‘Kinderen moeten zelf mee kunnen praten als ze 

hulp nodig hebben’ gaan nagenoeg alle kinderen bij groen 

staan. Sterker nog, ze lijken wel verbaasd te zijn dat dit een 

vraag is. “Als het over mij gaat, dan is het toch logisch dat ik 

daar ook over mee mag praten?” Eén kind geeft voorzichtig aan 

dat hij dat anders ziet. “Maar dat komt vooral omdat ik zulke 

gesprekken best spannend vind.” 

 

Als je de baas was van de school 
Als afsluiting krijgen de kinderen nog de kans om aan te geven wat er volgens hen nog beter kan en 

wat ze zouden veranderen als ze de baas van de school zouden zijn. Er komen een aantal praktische 

tips, zoals het regelen van koptelefoons (“het kan helpen om je te concentreren als je even muziek 

mag luisteren”), het maken van een moestuin (“dan kun je daar ook even naartoe als je rust nodig hebt 

of boos bent”) en een trapfiets voor kinderen met ADHD.  

 

“Ik zou graag meer hulp zien voor kinderen die snel boos of verdrietig worden,” benoemt een meisje. 

“Dit is nu alleen beschikbaar voor de hele klas en niet specifiek voor individuele kinderen." Op één 

school zijn de kinderen heel blij met de op maat gemaakte lessen: " Bij maatwerk kunnen we aangeven 

als we iets niet goed snappen. Hier kunnen we dan in deze lessen extra aan werken, net zo lang tot dat 

we het wel snappen.”  

 

“Ik vind het belangrijk dat ik zelf mee kan praten als het over mij gaat!” 
 

Het is duidelijk: kinderen kunnen prima zelf aangeven wat zij belangrijk vinden. Daarin zijn er 

verschillen van school tot school en van kind tot kind. Hen blijven horen en naar ze luisteren, dat is de 

boodschap.   

 

 

 
 

 


